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Reisverslag Gemoedelijk Twente, de Lutte                                    
15 t/m 22 augustus 2014 

 



 

 

 

Jac en Henno                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Margriet en Arthur 

 

 

 

Erik en Arjan 

 

 

 

 

Chantal en Hanneke 

 

 

 

Nicoline 

 

 



Vrijdag 15 augustus 

 
We vertrekken om 12.30 uur bij Tendens in Arnhem, Erik gaat met ons mee en op weg naar 

Veenendaal. Daar halen we Arthur en Henno op. We rijden via Apeldoorn om daar 
Margriet op te pikken en rijden dan in een keer door naar de Lutte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 15.30 arriveren bij ’t Keampke. Komende week is de ‘Meidoorn” ons thuis. We 
maken direct de bedden op en pakken onze koffers uit. Na een tijdje worden Arjan en 
Chantal ook door hun ouders gebracht. 

Nicoline heeft een geweldige maaltijd in elkaar geknutseld van huzarensalade,aardappel 
salade, verse soep een broodjes knakworst. Na het eten maken we verder kennis met 
elkaar gemaakt en om 23.00 gaan we naar bed. 



 



Zaterdag 16 augustus 
Na het ontbijt lopen we samen naar de receptie om ansichtkaarten en postzegels te kopen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In het huis helpen we elkaar met plakken en schrijven en daarna is het alweer tijd voor de lunch.  
 
 

 

 

‘s 



Middags gaan we naar Ootmarsum  om het openlucht museum te bekijken,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



waar we daarna op het terras van het restaurant lekker een drankje nemen. 

 

 



Via een ommetje lopen we weer terug naar de bus en rijden we naar huis. Vanavond 
eten we macaroni met krulsla. Daarna nog even tv kijken en om 22.00 uur naar bed. 

 

 



 
Zondag 17 augustus 

We staan weer om 9.00 op, behalve Arthur, die is iedere morgen al zeer vroeg zijn bed uit. 
We moeten vandaag op tijd weg want we willen een mooi plaatsje langs de route voor de 
optocht van het Bruegheliaans Festijn. Daarvoor moeten we in Losser zijn. 

Er zijn allerlei oude ambachten te zien en veel mensen lopen ook in de kleding van die tijd. We 
genieten van alle levendigheid om ons heen. Erik, ook niet bang, wil tot ieders vermaak perse in 
de schandpaal staan. Ook de ‘smidse’ maakt grote indruk op ons. 
 

Dan is het tijd voor de optocht en een ijsje van Jac gaat er ook goed in. 



 



We luisteren naar en dansen op de muziek in de feesttent (met een lunchpakket).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Dan moeten we echt naar huis want het wordt erg kil in de regen. Om 15.00 uur zijn we 



thuis en iedereen houdt een siësta om een beetje bij te tanken voor vanavond want we 
gaan uit eten naar “de stroper”, een pannenkoeken huis vlak bij,waar we van heerlijke 
pannenkoeken smullen en natuurlijk een ijsje of koffie toe. Het was een leuke dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 18 augustus 
Vandaag gaan we naar Oldenzaal, daar is de weekmarkt en gezellige winkels. We nemen een 
terrasje bij ‘de dominee’, zeer toepasselijk na het bezoek aan de St.Plechelmus basiliek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er worden behoorlijk veel cadeaus gekocht in de Wereldwinkel en Chantal koopt een 
broek met bijpassende riem. Veel ongeduldige mannen bij de ingang. 
 
 
 

Thuis tijd om even te bellen met vaders en moeders, zelfs de Skipe komt eraan te pas. 
‘s Avonds eten we bloemkool en sperziebonen schotel en ijs toe! gemaakt door Nicoline. Wat 
kan zij koken zeg, geweldig.  
Dan is er zelfs nog tijd voor een spelletje ‘mens erger je niet’, wie er won?? Geen idee! 
 

 

 



Dinsdag 19 augustus 
We hebben een rustige morgen, Jac en Hanneke gaan boodschappen doen en we hebben al 
weer tijd voor een uitgebreid ontbijt. 
 

 
‘s Middags rijden we naar Luttenberg waar we kaarsen gaan maken 

en het museum van Laarman bekijken en natuurlijk moeten de boys op de tractor zitten met een 
video scherm voor hun neus waar ze over het land moeten rijden zonder de boer die de 
aanwijzingen geeft,omver te rijden. We moeten er allemaal erg om lachen.  



Op de terugweg parkeren we bij Ikea in Hengelo en drinken daar koffie met wat lekkers. 
We worden getrakteerd door Margriet! 

 

We eten laat (super gezellig) en iedereen heeft de slappe lach. 
Jac haalt de gitaar er maar weer bij en iedereen zingt uit volle borst mee. 
 



Woensdag 20 augustus 
Zoals gewoonlijk opstaan,ontbijten, maar ‘s middags een grote verrassing voor iedereen. 
We gaan naar Denekamp naar een heerlijk warm zwembad (de Dorper Esch ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sjonge sjonge, wat is dat geweldig en zeker voor Arjan en Erik. Die hebben de middag van hun 
leven. Het is ontroerend te zien hoe die knapen genieten van het drijven op water. 
Erik kan de beenslag en de arm slag nog goed. 
We houden het van 12.00 uur tot 16.00 uur uit en daarna voldaan naar huis terug. 
Natuurlijk moet er onderweg weer boodschappen worden gedaan. 
Van zo’n zwemdag krijg je erg veel trek! We eten dus friet (uit de oven) en hamburgers en 
kippenpootjes en worteltjes en doperwtjes. En dan roept er iemand : ‘wel met appelmoes hoor!” 
Gelukkig liggen er nog appels in de schaal, dus dat is zo gepiept. Zeker met de altijd weer 
behulpzame Margriet! 
 
 

 
Alweer een zeer lang diner en daarna muziek luisteren, dansen en zingen. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Wat zullen we straks lekker slapen, een geweldige dag! 
 

 



Donderdag 21 augustus 
Eindelijk zon en dus heerlijk op het terras zitten en in de speeltuin op het terrein tafeltennis 
spelen en lunchen. 

 
 
Om 13.30 uur gaan we naar het ‘Loa boerke’ waar we kijken naar het ijs maken en dat natuurlijk 
ook proeven. 

We nemen ook een kijkje in de koeienstal en ook zien we hoe een melkmachine werkt. 
Buiten zijn er op een afgeschermde plaats twee hokken waar twee net geboren kalfjes 
staan die we mogen aaien. Natuurlijk vinden ze onze vingers ook heel lekker om op te 
sabbelen. 



 
We sluiten de middag af op het dorpsplein van de Lutte, we drinken daar nog heel uitgebreid 
koffie want het duurt nog even voor we uit eten gaan. 
 

 

‘s Avonds gaan we weer naar het dorp waar we een heerlijk diner krijgen opgediend in 
het ‘Lutters kwartier’. Natuurlijk soep vooraf (tomaten of uien) en een ijstoetje van de 
ijskaart toe. 
Dit is tevens onze laatste avond samen. Als we thuis zijn drinken we 
nog koffie en thee, pakken alvast wat koffers in en gaan dan naar bed. 

 



 



Vrijdag 22 augustus 
Om 08.00 uur iedereen het bed uit en uitgebreid ontbijt zonder bordjes maar wel met heel veel 
lekkers. De ouders van Arjan en Chantal komen tijdens het ontbijt al aan en drinken en eten 
gezellig mee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als zij vertrekken is het voor de rest ook bijna tijd om te gaan. Als de boel is opgeruimd (iedereen 
helpt heel goed mee) rijden we weer richting Arnhem. We zetten Margriet weer in de buurt van 
Apeldoorn af waar ze opgehaald wordt door haar broer.  
Om 13.00 uur zijn we weer bij Tendens en nemen we afscheid van Erik. 
Door naar Veenendaal met Arthur en Henno die daar weer opgehaald worden. 

 
Iedereen bedankt voor de geweldige week! 

Namens: 
Hanneke (die de persoonlijke verzorging op haar heeft genomen) 

Nicolien (die de inwendige mens voortreffelijk heeft verzorgd) 
Jac ( het manusje van alles en chauffeur) 

We hopen dat jullie met veel plezier op jullie vakantie terugkijken. 
Wij in ieder geval wel. 

 
 

 


